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Warung Berkat  
 

 

Indonesische Specialiteiten 
Toko - Afhaalcentrum 

Eethuis ς Catering 
 

 

RAMES MENU: 
w!a9{ {t9/L!![Υ  ϵ ммΣлл 

Nasi/Bami/Rijst + 9 gerechten 
of: 

w!a9{ Y[9LbΥ ϵ уΣрл 
Nasi/Bami/Rijst + 5 gerechten 

 

 

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 
11.00 ς 19.00 uur  -  zondag gesloten 

'  075 616 71 18 
 

 

Rozengracht 68, 1506 SH  Zaandam 
www.warungberkat.nl 

ôHet Zaanse Hoekjeô 
 

de huiskamer van de Zaanstreek e.o.  
 

¶ voor een gezellig diner  

¶ voor al uw feesten, partijen, lunches,  

bru nches en condoleances.  

¶ voor al uw catering thuis  

¶ gratis parkeergelegenheid naast resta urant  
 

uitverkozen tot  
BESTE TERRAS VAN HET JAAR  

 
NIEUW  

het hele jaar buiten zitten  
in onze ve rwarmde serre  

 
De Watering 1, 1503 VR Zaandam  

telefoon: 075 614 42 15  
www.zaansehoekje.nl   /  info@zaansehoekje.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaansehoekje.nl/
mailto:info@zaansehoekje.nl
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Voorwoord 
VOORWOORD 

 

Zoek de zonzij!  
 

Een man ging met vakantie naar een heerlijk zonnig land en boekte er 

een gezellig hotel. Hij stond altijd vroeg in de morgen op en wandelde 

dan door de prachtige tuin, die om het complex lag gesitueerd. Hij zag 

ook vaak de zon opgaan maar op een dag ging die, als een ronde schijf 

schitterend licht op, juist vanachter een boerendak (zie cover voor) te 

midden van de bloesem van een kleine perenboom. Het was zo mooi en 

van zo een zuiverheid  

  dat hij er bijna door verblind werd. Het boompje leek er helemaal door ver-

ÁÎÄÅÒÄȢ $Å ÚÏÎ ËÌÏÍ ÖÅÒÄÅÒ ÅÎ ȬÂÅÌÁÎÄÄÅȭ ÕÉÔÅÉÎÄÅÌÉÊË ÉÎ ÄÅ ÈÏÇÅ ÔÁkken van een stoere eik. De man 

besefte ineens dat iedereen die zich nu naar de zon toe wende, hem in zijn geheel zagen, dwars door 

alle voorwerpen heen waar zij naar kijken.  

Er is maar één zon, maar elk wezen op aarde ziet evenwel zijn eigen zon. Wanneer je hem echter je rug 

toekeert, zie je alleen je eigen schaduw.  

In de komende vakantieperiode gaan jong en oud weer vol verwachting op weg naar heerlijke plekjes 

en interessante steden om rust te zoeken en om ontdekkingen te doen, die je leven rijker maken. Even-

tjes de onrustige- en zorgvolle dagen achter je laten en  proberen de zon, het nieuwe, weer wat sterker 

toe te laten. Geen  schaduwbeelden maar open  en toegankelijk met elkaar optrekken en weer eens 

ÅÒÖÁÒÅÎ ×ÁÔ ÈÅÔ ÉÓȟ ÏÍ ÁÌÓ ÇÅÚÉÎ ÅÎ ÏÆ ÍÅÔ ÖÒÉÅÎÄÅÎ ÉÎ ÅÅÎ Ȭ×ÁÒÍÅȭ ÓÆÅÅÒ ÂÉÊ ÅÌËÁÁÒ ÔÅ ÚÉÊÎ ÅÎ ÏÎÄÅÒÌÉÎÇe 

twijfels en negatieve zaken te vergeten. Het zal best wel wat moeite kosten, soms, want onze eigenheid 

is dikwijls te sterk en de tijd brengt met zich mee dat je elkaar niet zo nodig hebt. Maar dat is echter 

wel schijn!! Als het je plotseling tegen zit in het leven van alledag, ben je maar wat blij dat er mensen 

zijn die je niet laten zitten in de sores.  

De berichten van het dagelijks journaal laten (te) veel akelige zaken zien, maar tussendoor zie je ook 

ȬÒÅÄÄÅÎÄÅ ÅÎÇÅÌÅÎȭ ÄÉÅ ÄÅ ÚÏÎ ×ÅÅÒ ÌÁÔÅÎ ÓÃÈÉÊÎÅÎ waar het licht te zwak was geworden. Je kunt er 

weer tegen! Het vertrouwen in elkaar krijgt weer een groeikans en alles begint weer te glanzen, zoals 

ÍÅÔ ÄÅ ÐÅÒÅÎÂÏÏÍ ÉÎ ÄÉÅ ÈÏÔÅÌÔÕÉÎ ÇÅÂÅÕÒÄÅȣ )Î ÅÌË ÈÕÉÓ ÚÉÊÎ ÅÒ ËÁÍÅÒÓ ÄÉÅ ÏÐ ÄÅ ÚÏÎËÁÎÔ ÚÉÊÎ ÇÅÌe-

gen; ze zijn gezonder en vrolijker dan die in de schaduw liggen. In je eigen levenshuis zijn ook zonnige- 

en schaduwrijke momenten, maar als je je best doet om telkens meer gericht te zijn op licht, vreugde 

en liefde dan ga je ervaren dat je dit alles in feite bij alle mensen om  

je heen tegenkomt. En dan breekt er echt een uiterst positieve  

tijd in je leven aan, die je helpt om, van dag tot dag, de mens te worden, die je al steeds had willen zijn.  

Van harte een plezierige vakantie toegewenst, en als je thuisblijft  

om welke reden dan ook:  

Zoek altijd de ZONZIJ !! 

 

A.F.M. Goedhart, pastoor  

Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam-Centrum 
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Kerkbestuur 
VANUIT HET KERKBESTUUR RKSZZ 

 
  Van de bestuurstafel  
Er is de afgelopen tijd al veel goed werk verzet. Maar we zijn nog niet klaar. De lijn van reorganisatie 
wordt verder doorgetrokken naar de toekomst. 1 maart 2019 is de streefdatum voor één Zaans Paro-
chieverband. Met één benoemd kerkbestuur dat eindverantwoordelijkheid draagt. Zou het lukken? In 
de aanloop daar naartoe, is ook het plan om één website op te zetten voor alle 8 kerken. Dit webpor-
taal moet vormgegeven worden volgens de nieuwe wetgeving qua privacy en publicatieplicht. De digi-
tale vindplaats van onze kerken zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Dat merken we nu al. 
Steeds meer aanvragen komen langs die weg bij ons binnen.  
Voor nu, zomerse weken toegewenst, en een woord van waardering en bemoediging voor kapelaan 
Johannes van Voorst. Houd vol, met de hulp van God, om een trouw en toegewijd dienaar van God en 
mensen te zijn! We kijken uit naar de samenwerking met kapelaan Kerssens die op zondag 9 septem-
ÂÅÒ ÉÎ !ÓÓÅÎÄÅÌÆÔ ÅÎ ÏÐ ÚÏÎÄÁÇ ρφ ÓÅÐÔÅÍÂÅÒ ÉÎ ȭÔ +ÁÌÆ ÏÆÆÉÃÉÅÅÌ ÚÉÊÎ ÉÎÔÒÅÄÅ ÚÁÌ ÄÏÅÎȢ  
Hartelijke groet aan alle lezers van  
pastoor F. Bunschoten  parochie HH. Martelaren parochie Magdalena Wormer 
pastoor A. Goedhart  parochie O.L.V. Geboorte parochie St.-Petrus 
diaken J. Hoekstra  parochie St.- Jozef  parochie St.-Odulphus 
pastor M. Bruijns  parochie St.-Bonifatius  parochie Magdalena Kalf 
 

  Bestuurslede n, bedankt!  
De afgelopen tijd hebben wij een hartelijk woord van dank uitgesproken naar Eugene Leeman, Dick 
Rijkhoff en Cynthia de Mie ɀ Koeman. Hun inzet in de afgelopen jaren in het kerkbestuur is onmisbaar 
geweest. We laten jullie dan ook niet graag gaan! Deskundig en betrokken hebben jullie tijd en energie 
geïnvesteerd om de parochies in het samenwerkingsverband te besturen en hun activiteiten te facilite-
ren. Daaraan hebben jullie een nieuwe stijl gegeven die past bij deze tijd. Ook bestuursleden zijn, hoe-
×ÅÌ ÄÏÏÒ ÄÅ ÂÉÓÓÃÈÏÐ ÂÅÎÏÅÍÄ ÉÎ ÈÕÎ ÖÅÒÁÎÔ×ÏÏÒÄÅÌÉÊËÈÅÉÄȟ ÖÒÉÊ×ÉÌÌÉÇÅÒÓ ÄÉÅ ȬÊÁȭ ÈÅÂÂÅÎ ÇÅÚÅÇÄ ÔÅÇÅÎ 
die functie omdat ze dit belangrijk, leuk, uitdagend vinden. Met een hart vol geloof en visie zijn alle 

ÌÅÄÅÎ ÖÁÎ ÄÅ Ô×ÅÅ ËÅÒËÂÅÓÔÕÒÅÎ ÉÎ ÄÉÔ ȬÓÃÈÕÉÔÊÅȭ ÇÅÓÔÁÐÔ ÅÎ ÇÁÁÎ 
roeien. Daarom ook een woord van dank voor alle kerkbestuursle-
den die zich ook de komende tijd blijven toeleggen op een goed 
functioneren van de bestuurlijke organisatie. Jullie werk is ten 
dienste in het belang van alle parochianen, natuurlijk ook van onze 
gebouwen maar meer nog van de boodschap die de Kerk van Jezus 
wil doen klinken, ook voor de mensen van nu.  

pastoor F. Bunschoten 
 

  %ÅÎ ÔÏÔ ÚÉÅÎÓȣ 
Vier jaar geleden kwam ik als pasgewijde priester naar de Zaanstreek, vers van de geestelijke priester-
pers. In deze vier jaren heb ik in de Zaanstreek, onder de bezielende leiding van pastoor en huisgenoot 
Floris Bunschoten heel veel mogen meemaken en leren. 
 

Op dit moment, nu ik in september met een nieuwe benoeming zal gaan beginnen in Haarlem, Bloe-
mendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort, ben ik enorm dankbaar voor deze jaren met u in de 
Zaanse kerken! 
Vergeeft u mij graag, want ik heb ook fouten gemaakt en ben tekort geschoten op meerdere momenten 
en manieren. Maar bid ook graag voor mij, nu onze directe wegen zich van elkaar scheiden. 
 

Dank u voor alle samenwerking, voor goede gesprekken, voor opbouwende kritiek, voor praktische 
hulp, voor bemoedigingen, voor uitdagende vragen. Dank u voor het vertrouwen, voor enthousiasme 
en inzet, voor begrip en geduld. En aan de gezinnen, kinderen, tieners en jongeren: bedankt voor jullie  
bereidheid om samen op weg te zijn in het geloof, voor jullie vreugde, voor jullie pit, voor jullie vragen 
voor de spellen, het misdienen, de grappen en zo veel meer! 
!ÌÓ ÃÈÒÉÓÔÅÎÅÎ ÎÅÍÅÎ ×Å ÎÉÅÔ ÄÅÆÉÎÉÔÉÅÆ ÁÆÓÃÈÅÉÄȟ ÍÁÁÒ ÚÅÇÇÅÎ ×Å ȰÔÏÔ ÚÉÅÎÓȱȟ ÉÎ ÄÉÔ ÌÅÖÅÎ ÏÆ ÈÅÔ ÖÏl-
gende. 
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VANUIT HET KERKBESTUUR RKSZZ 

 
Ik ga niet ver weg, maar zal daar met volledige focus gaan kijken naar wat God van mij vraagt om voor 
de mensen daar te kunnen betekenen. 
 

Het belangrijkste dat jullie kunnen doen voor mij, nu en altijd: zoek God,  
volg Hem, met heel je hart en verstand, doen en laten. Het is een avon-
tuur, soms spannend en zwaar, maar met Hem alles waard. Jezus geeft 
alles in Zijn Liefde, Zijn leven tot de dood aan het Kruis. Geef Hem je 
leven in handen, Hij zal je laten bloeien, in de Waarheid. 
 

Vaarwel op de zeeën van dit leven, 
door God in Liefde gegeven. 
Blijf stevig in het Schip van de ene Kerk 
want dán staat u altijd in Waarheid en Liefde sterk. 

Kapelaan Johannes van Voorst 
 

PASTORAAL WOORD 

 

Kostbare schat!  
 

Mijn ouders hadden thuis op de schoorsteenmantel een klein, prachtig bewerkt doosje staan. Het dek-
seltje zat al jaren dicht. Soms probeerden we als kinderen het open te maken, maar al spoedig klonk 
het bevel: Afblijven, dat is later voor jullie. Pas na onze dood zullen jullie het kunnen openen. En pas 
dan zullen jullie ontdekken wat de inhoud is. Al die jeugdjaren keken wij als kinderen nieuwsgierig 
naar dat doosje. Hoe mooi het doosje aan de buitenkant ook was, de inhoud prikkelde ons meer, maar 
dat bleef nog altijd geheim. Voor ons gesloten! Maar het was er wel! Als een kostbare schat. 
 

De tijd ging verder en er kwamen andere tijden aan. De een huwde, de ander ging studeren en één 
voor één verlieten we het ouderlijk huis. Al spoedig kwamen we alleen in het weekeinde naar huis. 
Elke keer zagen we weer dat doosje, maar je was al spoedig gewend aan je eigen ritme en leven en je 
dacht niet meer zo vaak aan dat doosje. Het bleef er staan op de vertrouwde plek. Het stond er. Iedere 
keer als we thuis kwamen bij onze ouders. En we zwegen erover. We lieten ons door ons eigen leven in 

beslag nemen.  
 

Zoals bij vele gezinnen en families kwamen de momenten van afscheid nemen. 
Eerst verhuisden onze ouders, het doosje ging mee, het kreeg in de nieuwe woon-
kamer van onze ouders weer een prominente plaats. Mijn moeder poetste het her-
haaldelijk. Het blonk en niemand zei er iets van, bang dat we naar de bekende weg 
zouden vragen. Pas toen we na de dood van mijn ouders het huis gingen opruimen, 
kwam het doosje weer centraal te staan.  
 

)Ë ×ÅÅÔ ÈÅÔ ÎÏÇ ÇÏÅÄȢ $ÁÔ ÄÏÏÓÊÅȟ ÄÁÔ ÁÌÓ ÌÁÁÔÓÔÅ ÏÐ ÔÁÆÅÌ ÂÌÅÅÆ ÓÔÁÁÎȣ 7ÁÔ ÚÏÕ ÎÏÕ ÅÒ ÉÎÚÉÔÔÅÎȩ )Ë ×ÁÓ 
de oudste, dus ik mocht het openen. Mijn moeder had er, mede namens mijn vader, een briefje in ge-
legd. Daarin schreef ze dat dit doosje voor mij was, maar de inhoud van het briefje voor iedereen. Ze 
schreef dat de liefde echt alles betekende voor hun leven en altijd de basis is geweest van alles wat ze 
deden. En dat ze daarom ons ook het geloof hadden doorgegeven als de meest kostbare bron van lief-
de! 
      
In stilte vervolgde daarna ieder zijn eigen weg. Maar bij ieder van ons werd het leven een beetje an-
ders. Meer diepgaand zou je kunnen zeggen. Deze laatste boodschap van onze ouders had ons diep 
geraakt. Het doosje staat nu in mijn kamer. Het heeft al die jaren een kostbare schat bewaard. Voor mij 
blijft het die kostbare schat uitstralen. Ik hoop het ooit weer door te mogen geven. Die kostbare schat. 
Aan mijn dochter, aan mijn familie, aan mijn vrienden, aan u. Omdat die kostbare schat voor ons allen 
is. Ook jij kunt hem ontdekken. Ook jij kunt hem doorgeven. Die kostbare schat, geboren in de liefde 
die van God naar ons toe komt, opdat het in ons mag groeien en wij hem doorgeven!  

Diaken Jeroen Hoekstra 
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Jeugdactiviteiten 
JEUGDACTIVITEITEN RKSZZ 

 
Weer een dankbaar jaar KISI Club  
 

Onze KISI Club is inmiddels een vast onderdeel gewor-
den van onze parochies en voor meerdere gezinnen en 
hun kinderen. De club sessies zijn altijd enorm bruisend 
en het voelt als een vriendgroep, of nog beter, als een 
grote familie! Samen onderweg, samen zingen, spellen 
doen en aan de hand van een sketch of verhaal meer 
leren over Jezus, over de Kerk, de Bijbel, de Sacramen-
ten en nog meer.  
 

Dit jaar waren er mooie clubs, een aantal zondagen dat 
er in de H. Mis ook gezongen werd, een verschuiving 
naar de donderdag, waardoor we na afloop ook samen 

gingen eten en naar de H. Mis die avond en kwamen ook de kinderen die de Eerste H. Communie in de 
H. Jozefkerk ontvingen, allemaal twee keer naar de club toe voordat de club kinderen zongen voor hun 
grote feest. 
 

Op donderdag 21 juni hadden we de seizoen afsluiting en gingen we na een 
kortere clubsessie samen eten van wat iedereen had meegenomen. Na af-
loop kwam er nog een prachtige taart op tafel met een gigantisch logo van 
KISI daarop. Een mooie afsluiting van een jaar om heel dankbaar voor te 
zijn. 
 

Na de zomer gaat de KISI Club weer met volle kracht door! Kapelaan Johan-
nes vertrekt wel, maar de werkgroep staat sterk en zal doorgaan met de 
club en er zal in samenwerking met Haarlem en Heerhugowaard de kans 
zijn voor kinderen om in een echte KISI Musical mee te gaan spelen, die in december zal worden uitge-
voerd. Meer informatie later! 
 

Aan alle KISI kinderen en ouders een heel groot BEDANKT voor deze jaren die mij ook altijd weer en-
thousiast hebben gemaakt! 
 

TeenSpirit: bru isend, dit jaar en volgend jaar!  
 

-ÁÁÎÄÅÌÉÊËÓ ÏÎÓ ȰÖÒÉÊÄÁÇ ÁÖÏÎÄÊÅȱ ÅÎ ÏÏË ÖÁÁË ÎÁÁÒ ,i-
feTeen in Haarlem en af en toe een extra uitje of activi-
teit; we kijken met de tieners terug op een mooi jaar 
waarin onze groep versterking kreeg van een aantal 
nieuwe tieners en we zelfs een keer een groep Ameri-
kaanse studenten op bezoek kregen die ons een geweldi-
ge avond bezorgden! We kunnen met elkaar lachen, bid-
ÄÅÎȟ ȰÐÉÎËÅÌÅÎȱȟ "ÉÊÂÅÌ ÌÅÚÅÎȟ ÄÉÓÃÕÓÓÉòÒÅÎȟ ÎÏÇ ÍÅÅÒ Ìa-
chen, chips eten en ook nog meer over God leren. De laat-
ste avond het seizoen, 22 juni, was een mooie herinne-
ring en wat is er nu mooier dan dat een groep tieners met 

geweldige begeleiding (Gary en Samantha!) samen voor je bidden als klein afscheid! 
 

Ook TeenSpirit gaat na de zomer weer volop door! Gary en Samantha blijven als begeleiding en de 
nieuwe kapelaan Nico Kerssens, zal met hen aan de slag gaan om het waarschijnlijk weer nog beter 
voor jullie te gaan organiseren. Stay strong, in God! 
 
Kapelaan Johannes van Voorst 
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Jongeren 
JONGERENPAGINA 

 
Adoration under the Stars in Heiloo  
 
Aanbidding met 40 jongeren en extra aanloop 
 
Ȱ3ÏÍÓ ËÒÉÊÇ ÉË ÄÅ ÖÒÁÁÇȡ ×ÁÔ ÄÏÅ ÊÅ ÎÕ ÚÏÁÌ ÁÌÓ ÐÒÉÅÓÔÅÒȩ 
NÏÕȟ ÅÈÈȢȢȢ χπ ÐÉÚÚÁȭÓ ÉÎËÏÐÅÎ ÖÏÏÒ Ô×ÅÅ ÇÒÏÅÐÅÎ ÊÏÎÇe-
ren?! En daarna met 30-40 jongeren pizza eten en 2 uur 
bidden, zinÇÅÎȟ ÂÉÅÃÈÔÅÎ ÅÔÃȢ ÉÎ ÄÅ ÏÐÅÎÌÕÃÈÔȦȱ $ÉÔ ÓÃÈÒÅÅÆ 
ik op Facebook na de mooie Adoration under the Stars die 
we afgelopen vrijdag 8 juni hadden. Elke maand hebben 
we sinds november jl. al een avond speciaal voor jongeren. 
$Å ÁÖÏÎÄ ÈÅÅÔ Ȱ-ÅÅÔ Ǫ 'ÒÅÅÔ ÔÈÅ ,ÏÒÄȱ ÅÎ ÂÅÓÔÁÁÔ ÉÎÍÉÄÄÅÌÓ 
uit vaste onderdelen: pizza eten, catechese, een uur Aanbid-
ding van het Allerheiligste met Biechtgelegenheid en begeleiden 
ÄÅ ÍÕÚÉÅËȟ ÄÁÁÒÎÁ ÇÅÚÅÌÌÉÇÈÅÉÄ ÔÏÔ ÚÏÌÁÎÇ ÁÌÓ ÈÅÔ ÄÕÕÒÔȣ $ÁÔ ÌÁÁÔÓÔÅ  
moet ik ietwat nuanceren, want als het tegen elven loopt, moeten we toch  
wel eens subtiel de zaak gaan afronden met tactieken als lichten uit gaan doen bijvoorbeeld. 
 
Rector JÅÒÏÅÎ ÄÅ 7ÉÔ ÈÁÄ ÈÅÔ ÉÄÅÅ ÏÍ ÄÅ ÌÁÁÔÓÔÅ ÁÖÏÎÄ ÖÁÎ Ȱ-ÅÅÔ Ǫ 'ÒÅÅÔ ÔÈÅ ,ÏÒÄȱ ÖÁÎ ÄÉÔ ÓÅÉÚÏÅÎ 

bijzonder vorm te geven. In de VS had 
de rector een speciale manier mee-
gemaakt, namelijk om in het donker 
onder de sterrenhemel samen het 
Allerheiligste te aanbidden. Het was 
dan niet helemaal donker, maar een 
bijzondere ervaring was het zeker. Bij 
ÈÅÔ ÅÔÅÎ ÈÁÄÄÅÎ ×Å ÁÁÎ σπ ÐÉÚÚÁȭÓ 
gelukkig genoeg en bij de catechese 
en Aanbidding sloten nog een aantal 
meer mensen zich aan. Op het bui-
tenaltaar in het park van ons heilig-
dom was alles prachtig voorbereid en 

konden we een tijd in aanbidding zijn bij de Eucharistische Heer. Er was 
mooie ondersteunende muziek door een aantal jongeren uit Haarlem en 
de biechtvaders hebben heel goede zaken gedaan in het werk van Gods 
Barmhartigheid. Het was bijzonder om op dit Hoogfeest van het Aller-
heiligst Hart van Jezus zo bij Hem te kunnen vertoeven, in de rust van de 
natuur.  
 
We kijken gezamenlijk met veel dankbaarheid terug op deze avond. We 
ÚÉÊÎ ÄÁÎËÂÁÁÒ ÄÁÔ Ȱ-ÅÅÔ Ǫ 'ÒÅÅÔ ÔÈÅ ,ÏÒÄȱ ÅÃÈÔ een groei heeft doorge-
maakt, dat er 30-40 jongeren waren de afgelopen avonden, uit verschil-
lende groepen en achtergronden van ons bisdom. We zijn dankbaar dat 
we deze mooie avond in de open lucht met een zo mooie groep God heb-
ben kunnen eren en we bidden dat nog veel meer mensen de kracht en 
vreugde van de Aanbidding zullen ontdekken. 
 
)Î ÓÅÐÔÅÍÂÅÒ ÇÁÁÎ ÄÅ ȰÇÅ×ÏÎÅȱ ÁÖÏÎÄÅÎ ÖÁÎ -ÅÅÔ Ǫ 'ÒÅÅÔ ÔÈÅ ,ÏÒÄ ×ÅÅÒ ÖÅÒÄÅÒȟ ÁÌÔÉÊÄ ÄÅ Ô×ÅÅÄÅ ÖÒÉj-
dag van de maand in het Gastenhuis. Alle jongeren zijn welkom! 
Meer informatie: www.olvternood.nl  
 

Kapelaan Johannes van Voorst 

http://www.olvternood.nl/
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Jeugd 
VOOR JONG EN OUD 

 
Het wordt vakantietijd. Even geen school meer. Niet meer iedere morgen vroeg op, maar misschien 
wordt je toch wel vroeg wakker. Maar om de hersenen niet te laten inslapen een verhaal om over na 
te denken. Ik heb het maar genoemd  

De vader met zijn drie zonen    of     Eind goed Al goed  
  
Ergens in Afrika was er een vader die heel oud was en voelde dat zijn levenseinde ging naderen. 
Voordat hij stierf, zei hij tegen zijn drie zonen dat zij de vrede onder elkaar moesten bewaren en 
zijn kudde eerlijk verdelen. Dat beloofden zij. De oudste zoon had de kudde het langst verzorgd en 
naast zijn vader gevochten om de koeien te beschermen tegen aanvallen van roofdieren. Hij zou de 
helft krijgen. De middelste zoon had niet zo lang voor het vee gezorgd; er waren zelfs een paar 
koeien verkocht om zijn schoolgeld van te betalen. Hij zou één derde deel van de koeien krijgen. De 
jongste had alleen op de geiten en de schapen gelet voordat hij naar school ging. Toch wilde de va-
der dat ook hij zijn deel kreeg: het negende deel van de kudde. Hierna blies hij zijn laatste adem uit.  

  
Na de begrafenis kwamen de drie broers bij elkaar om de kudde in vrede verdelen. Dat was niet ge-
makkelijk. Want toen ze de dieren gingen tellen bleken het er zeventien te zijn. De helft, het derde en 
negende deel van de kudde, betekende dat er koeien moesten worden geslacht en in stukken ver-
deeld. Dat zou niet zo erg zijn als ze slager waren geweest. Ze waren echter veeboer en ieder van hen 
wilde een nieuwe kudde opbouwen. Wat moesten ze doen? Was moeder er nog maar, want moeders 
hebben hun eigen wijsheid. Maar je hebt in Afrika vele moeders en dus gingen ze naar een oude 
vrouw. Die was nog armer dan zij. Zij had slechts één koe, maar bezat wijsheid. Ze bracht haar ene koe 
naar de kudde van de drie broers, die nu achttien koeien hadden en nu waren er geen problemen 
meer met de verdeling. De oudste kreeg de helft: negen koeien. De middelste kreeg één derde: zes 
koeien. De jongste kreeg het negende deel en was blij met zijn twee koeien. Toen zagen de broers dat 
er nog één koe overbleef. Die brachten ze met dank terug naar de wijze oude vrouw. En enige tijd later 
ontdekte de vrouw dat haar koe drachtig was geworden.  

  
WOORDZOEKER     

VAKANTIE  

  
bagageband, barbequen,  boot,  

buitenlan;d caravan, hotel,   

koffer, reizen, slippers, taal, tent,   

vakantiehuis, vliegtuig, vouwwagen, 

vrijetijd, zonnebaden, zonnebril, 

zwembad  
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Ga je mee naar de kerk? 
 

Kerkproeverij  zet kerkmensen ertoe aan 
anderen uit te nodigen om op zondag 16 
september een viering mee te maken. Meer 
dan twintig kerkgenootschappen ɀ ȬÅÅÎ 
ÏÅÃÕÍÅÎÉÓÃÈ ×ÏÎÄÅÒȭ- nemen deel aan de 
inmiddels tweede Nederlandse versie, ook 
onze parochies!  
Lees het volgende artikel en vraag mensen 
mee te gaan naar de zondagsviering  op 16 september  aanstaande. Laat hen proeven van de kerk. 
Doe mee aan Kerkproeverij en nodig mensen uit met u mee te gaan! Geef een uitnodigingskaartje aan 
iemand die mogelijk met uw mee wil. Deze kaartjes vindt u, vanaf 25 augustus, in uw parochie. 
  
$Å %ÎÇÅÌÓÅ ÁÎÇÌÉÃÁÁÎÓÅ ÐÒÉÅÓÔÅÒ -ÉÃÈÁÅÌ (ÁÒÖÅÙ ÓÔÁÒÔÔÅ ÉÎ ςππτ ÍÅÔ ÄÅ Ȭ"ÁÃË ÔÏ #ÈÕÒÃÈ 3ÕÎÄÁÙȭȟ ÄÅ 
ȬÔÅÒÕÇ-naar-de-ËÅÒËȭ -zondag. Gelovigen van 16π ÌÏËÁÌÅ ËÅÒËÅÎ ÎÏÄÉÇÄÅÎ ËÅÎÎÉÓÓÅÎȟ ÂÕÒÅÎȟ ÃÏÌÌÅÇÁȭÓ ÏÆ 
familieleden uit om een viering in hun kerk mee te maken. Tweeduizend mensen accepteerden die 
uitnodiging. Vorig jaar lag het aantal deelnemende Britse kerken dertig keer zo hoog en het aantal 
ȬÅÅÒÓÔÅ ËÅÒËÂÅÚÏÅËÅÒÓȭ ÚÅÌÆÓ ÖÅÅÒÔÉÇ ËÅÅÒ ÚÏ ÈÏÏÇȟ ÏÐ ÂÉÊÎÁ ψυȢπππȢ /ÏË ÉÎ Ándere landen slaat deze 
uitnodigingszondag aan. Dit jaar doen naar verwachting 27.000 lokale kerken in zeventien landen 
mee. 
 

Drempel over  
De Raad van Kerken nodigde Harvey uit om vorig jaar april in Nederland zijn aanpak toe te lichten als 
start van de eerste Nederlandse variant. De anglicaan uit Manchester legde uit dat tot 15% van de 
mensen die de uitnodiging aanvaardden naar de kerk zijn blijven komen. Maar hij stelde nadrukkelijk 
dat het echte succes van de campagne eerder ligt bij de kerkmensen die over de drempel van hun 
angst zijn gestapt om iemand uit te nodigen. 
Ȱ.ÁÔÕÕÒÌÉÊË ÂÅÎ ÊÅ ÂÁÎÇȟ ÂÁÎÇ ÄÁÔ ÍÅÎÓÅÎ ȬÎÅÅȭ ÚÕÌÌÅÎ ÚÅÇÇÅÎȢ /Æ ÄÁÔ ÚÅ ȬÊÁȭ ÚÅÇÇÅÎ ÅÎ ×ÁÔ ÚÅ ÄÁÎ ÖÁÎ 
jouw kerk zullen ÖÉÎÄÅÎ Ȣ -ÁÁÒ ÊÅ ÍÏÅÔ ÊÅ ÎÉÅÔ ÌÁÔÅÎ ÌÅÉÄÅÎ ÄÏÏÒ ÊÅ ÁÎÇÓÔȱȟ ÉÓ ÚÉÊÎ ÁÄÖÉÅÓȢ Ȱ%rgens is er 
ÉÅÍÁÎÄ ÄÉÅ ×ÁÃÈÔ ÏÐ ÊÏÕ× ÕÉÔÎÏÄÉÇÉÎÇȢȱ (ÉÊ ÒÁÁÄÔ ÇÅÌÏÖÉÇÅÎ ÁÁÎȡ Ȱ6ÒÁÁÇ ÁÌÌÅÒÅÅÒÓÔ ÁÁÎ 'ÏÄ ×ÉÅ (ÉÊ ×ÉÌ 
dat je uitnodigt. Komt er een naam in je gedachten, bid dan voor hem of haar. Maak de uitnodiging per-
soonlijk, niet via de mail of door een kaartje in de brievenbus. Houd het luchtig en laat mensen een 
ÖÒÉÊÅ ËÅÕÚÅȢȱ(ÅÔ ÉÓ ÖÏÌÇÅÎÓ -ÉÃÈÁÅÌ (ÁÒÖÅÙ ÁÁÎ ÏÎÓ ÏÍ ÕÉÔ ÔÅ ÎÏÄÉÇÅÎ ÅÎ ÈÅÔ ÉÓ ÁÁÎ 'ÏÄ ÏÍ ÄÁÁÒÎÁ ÔÅ 
werken in de harten van mensen. 
 

Beweging nodig  
De verantwoordelijkheid van Kerkproeverij 2018 ligt bij de twee grootste Kerken van Nederland: de 
0+. ÅÎ ÄÅ +ÁÔÈÏÌÉÅËÅ +ÅÒËȢ .Á ÄÅ ÐÏÓÉÔÉÅÖÅ ÅÒÖÁÒÉÎÇÅÎ ÖÁÎ ςπρχ ÉÓ ÐÒÏÊÅÃÔÌÅÉÄÅÒ *ÁÎ 7ÅÓÓÅÌÓ ȰÁÁÎÇe-
ÎÁÁÍ ÖÅÒÒÁÓÔȱ ÏÖÅÒ ÄÅ ÒÅÁÃÔÉÅÓȢ Ȱ4ÏÔ ÎÏÇ ÔÏÅ ÈÅÂÂÅÎ ςς ËÅÒËÇÅÎÏÏÔÓÃÈÁÐÐÅÎ ÚÉÃÈ ÁÁÎÇÅÓÌÏÔÅÎȢ 6ÁÎ 
ËÁÔÈÏÌÉÅË ÔÏÔ 0ÉÎËÓÔÅÒÅÎȢ $ÁÔ ÉÓ ÇÒÏÏÔÓ ÅÎ ÕÎÉÅË ÉÎ .ÅÄÅÒÌÁÎÄȢȱ (ÉÊ ÒÅÁÌÉÓÅÅÒÔ ÚÉÃÈ ÄÁÔ ÅÒ ÅÅÎ ÄÒÅÍÐÅÌ ÉÓ 
ÖÏÏÒ ÍÅÎÓÅÎ ÖÜÎ ÂÕÉÔÅÎ ÏÍ ɉ×ÅÅÒɊ ÎÁÁÒ ÄÅ ËÅÒË ÔÅ ÇÁÁÎȟ ȰÍÁÁÒ ÅÒ ÉÓ ÏÏË ÅÅÎ ÇÒÏÔÅ ÄÒÅmpel náár bui-
ten, een verlegenheid bij veel kerkleden. Het gaat om een cultuurverandering, die belangrijker is dan 
ÄÉÔ ÅÎÅ ÅÖÅÎÅÍÅÎÔȱȢ 
Het pleidooi van de Raad van Kerken is opgevolgd en de Kerkproeverij zal, zoals in Engeland, jaarlijks 
ÔÅÒÕÇËÅÒÅÎȢ Ȱ$ÉÔ Âegin is belangrijk, en nu kan er een beweging op gang komen om niet alleen een 
ÇÁÓÔÖÒÉÊÅ +ÅÒË ÔÅ ÚÉÊÎȟ ÍÁÁÒ ÏÏË ÅÅÎ ÕÉÔÎÏÄÉÇÅÎÄÅ +ÅÒË ÔÅ ×ÏÒÄÅÎȢȱ 
 

Parochies aan zet  
Ȱ(ÅÔ ÚÉÊÎ ÄÅ ÌÏËÁÌÅ ËÅÒËÅÎ ÄÉÅ ÅÉÇÅÎÁÁÒ ÚÉÊÎ ÖÁÎ +ÅÒËÐÒÏÅÖÅÒÉÊ Ȣ (ÅÔ ÉÓ ÇÅÅÎ ÇÒÏÏÔÓ ÅÎ ÍÏÅilijk initi atief. 
Bewust is gekozen voor een gewone viering ɀ een viering met een sparkle zegt Michael Harvey, met 
ÉÅÔÓ ÅØÔÒÁȭÓ ɀ niet iets bijzonders, want dan komen ze na een tweede kennismaking niet meer teÒÕÇȢȱ 
:ÏȭÎ sparkle kan een speciaal welkom zijn en koffie met iets lekkers naderhand.  
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In het programmaboekje van de viering komen ook toelichtingen voor de gang van zaken, die voor 
onszelf vanzelfsprekend zijn!  
Er komt veel media-ÁÁÎÄÁÃÈÔ ÖÏÏÒ ÄÉÔ ÉÎÉÔÉÁÔÉÅÆȢ Ȱ$Å %/ ÅÎ +2/ Ⱦ .#26 ÚÉÊÎ nauw betrokken en zullen 
media-exposure bieden. Dat maakt het gemakkelijker om mensen uit te nodigen. Michael Harvey geeft 
ÏÏË ÁÁÎ ȰÄÁÔ ÈÅÔ ÇÅÍÁËËÅÌÉÊËÅÒ ÉÓ ÖÏÏÒ ÍÅÎÓÅÎ ÏÍ ÄÅ ÕÉÔÎodiging te aanvaarden, wanneer zij weten 
ÄÁÔ ÚÉÊ ÎÉÅÔ ÄÅ ÅÎÉÇÅÎ ÚÉÊÎȢȱ 
 

OPEN MONUMENTENDAG 2018 

 
 

Thema: In Europa     

St. Bonifatiuskerk   

Zaterdag 8 september  

Openingstijd: 10.00 ɀ 17.00 uur  

 
       Gebrandschilderde ramen in de hoofdapsis  

      (1900-1904) 

De relatie met het thema 'in Europa'  
          
De Bonifatiuskerk (1898-1900), gebouwd naar ontwerp van  A.A.J. Margry en J.M. Snickers, is een mooi 
voorbeeld van de neogotische bouwstijl die teruggreep op de middeleeuwse gotiek 'in Europa'. Deze 
internationale stijl, die vooral tot uitdrukking kwam in de kathedraalbouw, kozen de Rooms-
katholieken voor de honderden nieuwe kerken die in Nederland vanaf ca. 1850 verrezen. De architec-
ten van de Bonifatiuskerk behoorden tot de school van Pierre Cuypers (1827-1921), de belangrijkste 
vertegenwoordiger van de neogotiek in Nederland. Hij liet zich inspireren door de bouwconstructie 
van gotische Franse kathedralen. Deze constructie had het mogelijk gemaakt de muren te doorbreken 
met grote ramen die een doorzichtige voortzetting van de stenen wand vormden. Kenmerken van de 
Europese (neo)gotiek zijn: spitsbogen, kruisribgewelven, hoge torens en het benadrukken van de ver-
ticale lijnen in de opbouw. De Bonifatiuskerk toont al deze kenmerken. De hoge wanden tussen  mid-
denschip en zijschepen zijn opgebouwd in drie verdiepingen met spitsbogen. Het middenschip heeft, 
evenals het transept, een beschilderd houten tongewelf en de zijschepen worden overwelfd door ste-
nen kruisribgewelven. De kerk heeft een prachtig westwerk met ingebouwde achthoekige toren, twee 
traptorens en een vooruitspringend hoofdportaal. Wie de kerk binnengaat, wordt direct getroffen door 
de prachtige gebrandschilderde glas-in-loodramen uit verschillende gerenommeerde ateliers. De oud-
ste ramen, in neogotische stijl, bevinden zich in de hoofdapsis. Ze tonen voorstellingen uit het leven 
van de heilige Bonifatius. De drie neogotische altaren komen uit de ateliers voor Christelijke Kunst van 
Margry en Snickers. Naast deze neogotische kunstwerken is er ook kunst in andere stijlen te bewonde-
ren. Een recent verworven waardevolle kunstschat wordt gevormd door de 14 gebrandschilderde 
glas-in-loodramen uit het voormalige St. Jan Ziekenhuis te Zaandam. Ze werden eind 2016 aan de Bo-
nifatiusparochie geschonken door het Zaans Medisch Centrum. 
  

14.00 uur: Rondleiding door Clara Bruins, kunsthisto ricus.  
Op bepaalde tijden wordt het Mitterreitherorgel (1786) b espeeld. 
Van harte welkom op 8 september in de  
Bonifatiuskerk!  
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Nederlandse Dagen in Israël in november 2018  

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het 
Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen meer gaan 
betekenen, meer kleur krijgen na een bezoek aan al die plaatsen waar deze verhalen zich afspelen. 
Treedt daarom samen met ons in de vÏÅÔÓÐÏÒÅÎ ÖÁÎ *ÅÚÕÓȣ 7Å ÂÅÚÏÅËÅÎ ÏÎÄÅÒ ÁÎÄÅÒÅ Ìocaties rond 
het Meer van Galilea, waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, en de plaats bij de rivier de Jordaan, 
waar Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van de Zaligsprekingen en loop 
de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde voorafgaand aan zijn kruisiging.  

Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit fascinerende land Israël, dat wij kennen uit vele 
Bijbelverhalen. Gaat u mee? Voor de stilte van de woestijn en het varen over het Meer van Galilea. Voor 
de Bijbelse plaatsen Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem. Of de unieke locaties als 
Massada en Qumran. Of de Klaagmuur en het Tempelplein in het oude centrum van Jeruzalem. Het 
staat allemaal op het programma, evenals drijven op de Dode Zee.  

Op drie momenten zijn we samen met tussen de 800 à 1000 Nederlanders tijdens de Nederlandse 
Dagen: een Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen, Mariavespers in de Basiliek van de 
Aankondiging in Nazareth, aan de oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud, en bij een eucharistieviering 
in Bethlehem. (ÅÔ ÔÈÅÍÁ ÖÏÏÒ ÄÅ ËÏÍÅÎÄÅ .ÅÄÅÒÌÁÎÄÓÅ $ÁÇÅÎ ÉÓ ÓÈÁÌÏÍȟ (ÅÂÒÅÅÕ×Ó ÖÏÏÒ ȬÖÒÅÄÅȭȟ 
salam in het Arabisch. 

Deelnemen? 
De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) 
onder nummer IS1822. De reisleiders zijn:  
Dea Broersen (06-25 02 14 17; dea.broersen@gmail.com);  
pastoor Eugène Jongerden (06 51 26 57 24; ejongerden68@hotmail.com) 
pastoor Eric van Teijlingen (06 13 71 64 64; pastoor.van.teijlingen@gmail.com). 
Informeer u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in. Folders zijn ook verkrijgbaar achter in de kerk. 

Op vrijdag 15 juni (15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de H. Agathakerk (Breestraat 95, 
Beverwijk). Aanmelding is niet nodig. 
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Meezingen met het Mozartrequiem?  
 
Hebt U altijd al eens willen meezingen in een mooi klassiek 
koorconcert, zoals het Requiem van Mozart? Bij de COV Zaan-
streek kan dat! Op zaterdag 3 november geeft COVZ een bij-
zonder concert, waarbij voornoemd werk wordt gezongen en 
daarnaast ook de  Missa Omnium Sanctorum van Zelenka. Het 
koor wordt begeleid door het orkest Florilegium Musicum en 
professionele solisten.  
COVZ, dat momenteel; bestaat uit 75 leden, heet nieuwe leden 
van harte welkom. Dat kan  ook op tijdelijke basis: u zingt dan 
mee als 'projectlid' bij de voorbereiding en uitvoering van een concert. In juni zijn er nog 3 repetities, 
en daarna vanaf 21 augustus 10 repetities, een studiedag en een generale repetitie.  
Als tijdelijk lid betaalt u hiervoor 60 euro. De bladmuziek wordt in bruikleen gegeven. 
De altijd gezellige repetities vinden plaats in de Noorderkerk, Heijermansstraat 127 in Zaandam op 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. 
Vooraf wordt in overleg met de dirigent bepaald in welke stemgroep u meezingt. 
 
U kunt binnen lopen op dinsdagavond of vooraf informatie inwinnen,  
telefonisch 06 39488757 (Greet Stadt) of via info@covz,nl. 
Zie ook de website www.covz,nl. 
 
Van harte welkom bij de COV!  
 

Berichten 
LOSSE BERICHTEN 

 
Cijfers katholieke Kerk Nederland 2016  
 

Het financiële overzicht van alle bisdommen en 
parochies in Nederland in 2016 zijn te raadplegen. 
Het ÌÁÁÔ ÅÅÎ ÄÁÌÉÎÇ ÚÉÅÎ ÖÁÎ ÉÎ ÔÏÔÁÁÌ Ό ς ÍÉÌÊÏÅÎȟ 
1,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze 
daling is minder dan die in 2015 (-2,5%). De op-
ÂÒÅÎÇÓÔÅÎ ÕÉÔ +ÅÒËÂÁÌÁÎÓ ÄÁÁÌÄÅÎ ÍÅÔ Ό ρȟφ ÍÉÌȤ
joen (- σȟςϷɊ ÔÏÔ ÂÉÊÎÁ Ό τψ ÍÉÌÊÏÅÎȢ $ÁÁÒÅÎÔegen 
zijn de inkomsten die parochies hebben uit bezit-
tingen en vermogen, in 2016 met bijna 4% geste-
gen. 
Deze cijfers worden ontleend aan de jaarrekenin-
gen van de parochies. De inkomsten bedroegen in 
ςπρφ ÂÉÊÎÁ Ό ρτφ ÍÉÌÊÏÅÎȢ $ÅÚÅ ÉÎËÏÍÓÔÅÎ ÂÅÓÔÁÁÎ 

ÖÏÏÒ φπϷ ÕÉÔ ÉÎËÏÍÓÔÅÎ ȬÌÅÖÅÎÄ ÇÅÌÄȭȟ ÄÁÔ ×ÉÌ ÚÅÇÇÅÎ ÅÅÎ ÏÐÔÅÌÌÉÎÇ ÖÁÎ ÄÅ ÂÉÊÄÒagen aan Kerkbalans, 
de collecten voor de eigen kerk en de vergoedingen voor kerkelijke diensten. De overige inkomsten 
(40%) zijn afkomstig uit bezittingen en beleggingen. De inkomsten levend geld bedragen rÕÉÍ Ό ψχ 
ÍÉÌÊÏÅÎ ɉÔÅÇÅÎ Ό ωρ ÍÉÌÊÏÅÎ ÉÎ ςπρυɊȢ 2ÕÉÍ ÄÅ ÈÅÌÆÔ ÖÁÎ ÄÅÚÅ ÉÎËÏÍÓÔÅÎ ×ÏÒÄÔ ÇÅÒÅÁÌÉÓÅÅÒÄ ÄÏÏÒ ÄÅ 
geldwerving in het kader van Kerkbalans. 
$Å ÔÏÔÁÌÅ ÕÉÔÇÁÖÅÎ ÖÁÎ ÄÅ ÐÁÒÏÃÈÉÅÓ ÂÅÄÒÏÅÇÅÎ ÉÎ ςπρφ ÂÉÊÎÁ Ό ρυω ÍÉÌÊÏÅÎȠ ÄÅÚÅ ÕÉÔÇÁÖÅÎ ÚÉÊÎ ÉÎ ÖÅr-
gelijkinÇ ÍÅÔ ςπρυ ÁÁÎÚÉÅÎÌÉÊË ÇÅÄÁÁÌÄȟ ÎÁÍÅÌÉÊË ÍÅÔ ÒÕÉÍ Ό χ ÍÉÌÊÏÅÎȢ /ÖÅÒ ÄÅ ÈÅÌÅ ÌÉÎÉÅ ÄÁÌÅÎ ÄÅ ÕÉt-
gaven, maar met name die voor gebouwen (- Ό τ ÍÉÌÊÏÅÎɊȢ )Î ÔÏÔÁÁÌ ÈÁÄÄÅÎ ÄÅ ÐÁÒochies in 2016 een 
ÔÅËÏÒÔ ÖÁÎ Ό ρσ ÍÉÌÊÏÅÎ ɉωϷ ÖÁÎ ÄÅ ÉÎËÏÍÓÔÅÎɊȟ ÄÁÔ ÔÅÎ ÌÁÓÔÅ ÖÁÎ het vermogen en de voorzieningen is  
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gebracht. 
Van de katholieke huishoudens in Nederland draagt slechts 32% bij aan Kerkbalans, dat is 2 procent 
minder dan in het voorafgaande jaar. Volgens kerkelijke registratie waren er ultimo  
2016  3.832.000 katholieken, hetgeen per persoon een Kerkbalans-bijdrage betekent van  Ό 12,50. 
Wordt dit vertaald naar degenen die daadwerkelijk een kerkbijdrage hebben gegev (32% van alle ka-
tholieken), dan is de gemiddelde Kerkbalans-ÂÉÊÄÒÁÇÅ ÃÉÒÃÁ Ό σω ÐÅÒ ÇÅÖÅÒȟ ÏÆ×ÅÌ ÃÉÒÃÁ Ό ψφ ÇÅÍÉÄÄÅÌÄ 
per huishouden dat deelneemt aan de actie. Deze bedragen per gever en per gevend huishouden zijn 
iets hoger dan in 2015. 
Voorzitter van de Interdiocesane Commissie Geldwerving in de Rooms-Katholieke Kerk, Hans 
Zuijdwijk, is blij dat het bedrag per gever iets is gestegen, maar maakt zich ook zorgen over het afne-
ÍÅÎÄ ÁÁÎÔÁÌ ËÁÔÈÏÌÉÅËÅÎ ÄÁÔ ÇÅÅÆÔȢ Ȭ!ÌÓ ÊÅ ÅÒ ÎÁÁÒ ÖÒÁÁÇÔ ÖÉÎÄÔ ÂÉÊÎÁ ÉÅÄÅÒÅÅÎ ÈÅÔ ÂÅÌÁÎÇÒÉÊË ÄÁÔ ÄÅ ËÅÒË 
er is in hun dorp, wijk of regio, maar het besef dat zij daar aan bij kunnen dragen lijkt beperkt. Ik zou 
alle katholieken willen vragen: geef voor je kerk. Als iedere katholiek dit jaar minimaal tien euro meer 
geeft dan vorig jaar, kan dat voor een parochie met een tekort op de begroting al een doorslaggevend 
ÖÅÒÓÃÈÉÌ ÍÁËÅÎȢȭ 
(zie de gehele jaarrekening op www.rkkerk.nl) 
 
Nieuwe donorwet: voor katholieken aanvaardbaar  
 
Zowel de Eerste als de Tweede Kamer nam 
een nieuwe donorwet aan. Hoe kun je hier 
tegen aan kijken als je katholiek bent? Zegt de 
Kerk eigenlijk iets over orgaandonatie?  
Kardinaal Wim Eijk, binnen de Nederlandse 
bisschoppen de expert op het gebied van me-
disch-ethische vragen, heeft de nieuwe do-
norwet tegen het licht van de katholieke mo-
raal gehouden.  
Orgaandonatie moet een daad van naasten-
liefde zijn. In de discussie over orgaandonatie 
na de dood staan twee belangen tegenover 
elkaar: aan de ene kant het belang van mensen 
met nood aan organen vanwege levensbedrei-
gende ziekten; aan de andere kant het recht van mensen om te bepalen wat er na de dood met hun 
stoffelijk overschot gebeurt. De vraag is dan of het eerste belang zo zwaar weegt dat de samenleving 
het recht heeft om organen en weefsels van mensen desnoods tegen hun wil na hun dood te vorderen. 
Ȭ$Å 2ÏÏÍÓ-Katholieke Kerk prijst het doneren van organen na de dood aan als een daad van naasten-
liefde en solidariteit. Anderen kunnen echter geen recht op onze organen claimen, ook niet na de 
ÄÏÏÄȭȟ ÓÃÈÒÉÊÆÔ ÄÅ ËÁÒÄÉÎÁÁÌȢ Ȭ$Å ÐÉòÔÅÉÔ ÖÏÏÒ ÄÅ ÍÅÎÓÅÌÉÊËÅ ÐÅÒÓÏÏÎ ÁÁÎ ×ÉÅ ÈÅÔ Ìichaam heeft behoord, 
en het respect voor de nabestaanden sluiten een vrij en onbeperkt beschikkingsrecht van de gemeen-
schap over de organen na de dood uit. De band tussen de overledene en zijn stoffelijk overschot ligt op 
een bijzondere wijze besloten in het christelijk geloof in de verrijzenis van de mens naar lichaam en 
ziel aan het einde d ÅÒ ÔÉÊÄÅÎȢȭ 
Omdat orgaandonatie na de dood geen plicht uit rechtvaardigheid is, maar dus een daad van naasten-
liefde, moet iemand in vrijheid kunnen besluiten om zijn lichaam voor orgaandonatie ter beschikking 
ÔÅ ÓÔÅÌÌÅÎȟ ÓÔÅÌÔ ËÁÒÄÉÎÁÁÌ %ÉÊËȢ Ȭ$ie vrijheid bieden zowel het toestemmingssysteem als het geen-
bezwaar-systeem. Hooguit zou men zeggen dat het toestemmingssysteem meer dan het geen-bezwaar-
systeem tot uitdrukking brengt dat orgaandonatie een daad van naastenliefde is. Essentiële bezwaren 
bestaan er echter niet tegen het Automatisch Donor Registratie Systeem, waarop het wetsvoorstel van 
0ÉÁ $ÉÊËÓÔÒÁ ÉÓ ÇÅÂÁÓÅÅÒÄȭȟ ÃÏÎÃÌÕÄÅÅÒÔ ÈÉÊȢ $Å ËÁÒÄÉÎÁÁÌ ×ÅÅÇÔ ÈÉÅÒÉÎ ÍÅÅ ÄÁÔ ÎÁ ÉÎÖÏÅÒÉÎÇ ÖÁÎ ÄÅ 
wetswijziging de overheid door middel van een formulier aan iedereen van achttien jaar en ouder zal 
vragen of men bezwaar wil aantekenen tegen donatie of niet en dat bij geen bezwaar uiteindelijk toch 
toestemming van de nabestaanden vereist is. 

http://www.rkkerk.nl/
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Veilig in Jezus' armen  
 
Een paar weken geleden zat ik in de auto terwijl mijn  
radio 'Der Erlkönig' liet horen. Schubert was twin- 
tig toen hij dit aangrijpend gedicht van Goethe 
toonzette. Deze ballade vertelt het trieste verhaal 
van een vader die te paard met een doodziek en 
ijlend kind in zijn armen door de nacht rijdt om 
hulp.  
Voor de zoveelste keer kwam ik tot de ontdek-
king dat mijn brein gebeurtenissen uit mijn 
jeugd, feilloos heeft opgeslagen. Ik hoef maar 
iets te horen, te zien of te ruiken en er wordt 
automatisch een 'document' geopend. Ditmaal 
werd er iets geopend wat ik tweeënzestig jaar 
geleden onbewust had 'gedownload': Het over-
lijden van Greetje, een klasgenoot je van mij toen 
ik tien jaar oud was.  
Met mijn ouders ging ik op condoleancebezoek. Diep  
onder de indruk was ik toen ik haar zag liggen in de kist.  
Ze deed mij denken aan de optocht die ik kort daarvoor had  
gezien. 'Sprookjes' was het thema geweest. De mooiste wagen die voorbijkwam vond ik: Sneeuwwitje, 
liggend in haar glazen kist... wat had ik graag met haar willen ruilen.  
Want ik zou ook net zoals zij doodstil kunnen liggen en mijn ademhaling zo kunnen verbergen zodat 
het net echt was. En dan die zeven, snikkende kabouters op knietjes ... Greetje lag daar eigenlijk net zo 
mooi.  
Tijdens de uitvaart liep de hele klas voor de rouwstoet uit, richting kerkhof. Overal langs de weg ston-
den de mensen stil. Mannen namen hun hoeden af en in alle huizen waren de gordijnen gesloten. Ik 
had het gevoel in een prachtig, dramatisch toneelstuk mee te spelen.  
Eenmaal op het kerkhof ontdekte ik dat één van de dragers zijn zwarte, hoge hoed had geplaatst op  
een grafsteen vlak naast de plek waar Greetje begraven zou worden.  
    Dat vond ik ongepast want opeens leek die steen op een koddig dwergje, getooid met een scheef 
hoofddeksel. Zoiets deed, volgens mij, afbreuk aan het geheel. Toen de kist zakte zongen wij het lied: 
'Veilig in Jezus' armen'.  
In de auto luisterend naar Schubert, zoveel jaren later, besefte ik pas wat die ouders hadden meege-
maakt terwijl ik daar als kind nogal gemakzuchtig mee omgegaan was.  
Greetje die huilend van de pijn in haar buik, sussend door haar moeder met een warme kruik in bed 
gelegd was en de volgende ochtend bezweken was aan een buikvliesontsteking.  
De vader die met zijn zoon door de bossen was gereden. De jongen wordt achtervolgd door visioenen 
van de Elfenkoning, een symbool van de dood. Hij vertelt de vader wat hij ziet, maar wordt door hem 
gerustgesteld.  
Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen ontdekt de vader dat het kind niet slaapt maar 
meegenomen was door de 'Erlkönig': 'In seinem Armen das Kind war tot'. 'Veilig in Jezus' armen' had-
den wij als kinderen gezongen. Dat waren echter wel ándere armen geweest dan die van 'der Erlkönig'.  
 
Adriana Madderom  
(Overgenomen uit het Maandblad van de RK O.L.Vrouwekerk, Amsterdam) 
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De ware wijnstok  
Meditatie bij de icoon  

 

De rijkdom van kleuren is hartverwarmend op deze tamelijk onbe-
kende icoon. Jezus, de ware wijnstok. De Heer Jezus zit op een 
troon; zijn voeten op een rijk versierde voetbank. Hij moet dus wel 
koning zijn, maar Hij is naakt op de lendendoek na. Dat roept samen 
met de weelderige druivenwingerd het paradijs op. Hier is Adam. 
Maar niet meer de Adam die viel. Hier is de nieuwe Adam. Hij is 
koninklijk als de eerste, oude Adam, maar niet meer dezelfde. Zijn 
lichaam draagt de littekens van zijn marteldood. Handen en voeten 
doorboord door kruisnagelen. In zijn nimbus en achter Hem het 
kruis. Maar het is niet de lijdende Christus die ons aanziet. Hij is de 
Verrezene, de overwinnaar.  
Hij zit onder de wingerd, in het paradijs. Hij heeft er de toegang toe 
ontsloten. Uit zijn zijde groeit een wijnstok. Hijzelf is een wijnstok 
geworden, die rijkelijk vrucht draagt; druiven, die Hij uitgeperst, 
worden wijn in een kelk. Die kelk biedt Hij aan, aan jou, aan mij, de kijker. De wijnstok wortelt niet in 
de aarde, maar heeft via de doorstoken zijde zijn voedingsbodem in het hart van Jezus. Zijn dood heeft 
dit leven mogelijk gemaakt. Water en bloed stroomde naar buiten toen de lans hem doorstak; geen 
spoor van bitterheid en haat. Zijn Geest stroomde de wereld binnen als zijn ultieme gave. Alles is para-
doxaal op deze icoon. Hij zit daar zo lijfelijk, naakt, zo kwetsbaar. Een mens die de dood heeft onder-
gaan; nu nieuw, als op de scheppingsdag. Hij zit daar als dé mens, die alle mensen in zich draagt. Maar 
Hij zit op een troon, een rijke troon. Niet zomaar een troon, Hij zit daar aan de rechterhand van God: 
"De Heer heeft gezegd tot mijn Heer: zet u neer aan mijn rechterhand." (ps. 110, 2). Hij regeert, Hij, de 
rechterhand van God. Aan Hem de Zoon, die alles wat menselijk is heeft gedragen en doorleden, is het 
uiteindelijk oordeel. 
Ook hierin doet Hij denken aan Adam in het paradijs. Had God de mens niet een koninklijke opdracht 
gegeven de schepping te dienen, te beheren, te regeren? 
Jezus, de mens, nam de beker in zijn handen, en hief hem op aan God in dankzegging. De schepping 
bracht Hij terug in de relatie met haar Schepper: de zondige mens en de kreunende schepping verlost 
van de ondergang.  
Ik ben de wijnstok, heeft Hij gezegd. Die stroom van levend water en hartenbloed stroomt almaar 
door. Hij leeft. Zijn hart is onuitputtelijk. Hijzelf drinkt almaar door, van eeuwigheid tot eeuwigheid, de 
liefde van de Vader. Zijn wijnstok bloeit, geurt, draagt vrucht alle seizoenen van het jaar, alle seizoenen 
van het leven, alle tijden van de wereld en de kosmos.  
De aandacht van Jezus gaat niet naar de kelk; Hij ziet mij, de kijker, aan. Hij schouwt ook verder, aan 
mij voorbij. Ziet Hij de kerk of heel de kosmos? Heden, verleden, toekomst? Die blik heeft ook iets naar 
binnen gerichts, schouwt Hij de Vader? Alles, in één blik gevat.  
Deze nieuwe Adam omvat heel de mensheid en hemel en aarde. Zijn verheerlijkt lichaam is niet meer 
gebonden aan plaats of tijd. Dit geopende hart is zo ruim, zo wijd; woonplaats voor God, rustplaats 
voor de Vader die zijn Zoon omhelst. Deze Adam is de Zoon die, teruggekeerd tot de Vader, tot rust 
komt in Hem.  
Nu geeft de Vader zich aan alles en allen met wie de Zoon zich verenigt, door de Zoon heen schenkt Hij 
wie Hij is: onvoorwaardelijke liefde en grondeloze vrijheid, zijn eigen Geest. De kelk wordt aangebo-
den aan wie zich in Jezus' blikveld begeeft, aan ieder die doet wat Hij vraagt: samenkomen om dank te 
zeggen, te aanbidden, eucharistie te vieren. 
 "Drinkt allen hieruit, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed", zegt Hij. Hij schenkt Zichzelf. Wij drin-
ken Hem. En worden één lichaam met Hem.  
Een ware wijnstok die bloeit, geurt en vruchten draagt. 
 

Zr. Hildegard Koetsveld Zr. Hildegard Koetsveld osb is kloosterzuster van de Onze Lieve Vrouwenabdij  
van de zusters Benedictinessen in Oosterhout. Als gastenzuster van het klooster organiseert zij cursussen 

o.a. over teksten van de orthodoxe theoloog John Zizioulas.  
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Onweer  
 
Toen mijn jongste broer in september 1948 werd geboren, nam een 
kraamverzorgster gedurende tien dagen de taken over van mijn 
moeder, waaronder de was. Soms moet ik aan haar denken als 
ik achteloos de knopjes van mijn AEG indruk om vervolgens 
boodschappen te doen, terwijl ondertussen thuis de was ge-
daan wordt.  
Destijds ging er namelijk veel tijd zitten in 'wasdag'. Alles 
stond gedurende de hele nacht, met zachte zeep, te prutte-
len op petroleumtoestellen. De volgende ochtend werden de 
ketels met dampend wasgoed in een houten kuip geleegd en 
een wiel, aangedreven door een riem aan de buitenkant, 
zorgde ervoor dat het flink heen en weer gehusseld werd. Het 
eindigde ermee dat alles in een tobbe met water werd uitge-
spoeld en daarna stuk voor stuk door de wringer gehaald werd. Ik  
herinner mij dit, omdat ik graag op de schommel zat in het schuurtje  
waar dit hele 'wasgebeuren' plaatsvond.  
Op een morgen zat ik weer op die schommel toen het buiten donker werd. Opeens een felle lichtfits. 
gevolgd door een knetterende donderslag. Geschrokken keek ik de kraamhulp aan.  
"Dat is de stem van God!" waarschuwde ze mij. Wat vond ik dat eng! Was God dan boos of zo?  
Ook later werden onweersbuien er niet geruststellender op. Als het 's nachts te keer ging, werden wij 
als kinderen gewekt. We moesten dan in pyjama, met daaroverheen een jas en met blote voeten in 
onze schoenen, in de kamer klaar zitten om meteen als de bliksem naar buiten te rennen zodra die-
zelfde bliksem in zou slaan. Toen ik later zelf kinderen kreeg, nam ik mij voor ze nooit bang te maken 
met zulke naargeestige scenario's.  
Dus toen mijn jongste dochter op een avond wakker werd van het rollen van de donder, kwam ze ont-
hutst haar bed uit. ((Wat is dit?" vroeg ze angstig. "Onweer,' liet ik haar weten. "Kijk maar of je broer 
en zus ook wakker zijn, dan gaan wij warme chocolademelk drinken!"  
Sindsdien werd het een traditie: als het onweerde, werd dat steevast gevierd met warme chocolade-
melk. Mijn dochter woont ondertussen al twintig jaar op Tenerife en daar komen zware onweersbuien 
sporadisch voor. Toen ze mij een keer belde en vroeg hoe het weer was in Nederland, vertelde ik haar 
dat het juist op dat moment ontzettend onweerde.  
"Laat horen!" riep ze. Ik hield de telefoon voor een geopend raam. "Schitterend!" zei ze. "Weetje waar 
ik nu trek in heb?" "Ja," wist ik, "warme chocolademelk!"  
Laatst werd ik midden in de nacht wakker van een hevige onweersbui en luisterde naar dat indruk-
wekkende gebeuren. En ik wist: dit is inderdaad de stem van God, die 'wolken, lucht en winden wijst 
spoor en loop en baan'. De schepper van hemel en aarde. Dus ook van zonneschijn, regen, sneeuw, 

hagel en onweer. Maar bang was ik niet 
meer ... , had wel zin in warme chocolade-
melk.  
 
Adriana Madderom  
(Overgenomen uit het Maandblad van de  
RK O.L.Vrouwekerk, Amsterdam) 
 
 


